
 

De familie Oerlemans waren onze gasten van 18 december 2010  
tot 1 januari 2011. 
 
We hebben een heerlijke tijd gehad in Mhofu. De dieren rondom het huis zullen we in NL 
gaan missen! De babyaapjes op de stoep, de babyzwijntjes IN de drinkplaats, het nest 
in de boom van de sperwer. Ze staan stuk voor stuk in ons geheugen gegrift en als we 
ooit de herinneringen toch vervagen, hebben we altijd nog de honderden foto van de 2 
weken. De Kerstdagen hebben we doorgebracht in Mholoholo Restcamp. Dat was 
geweldig. Het Kruger Park hebben we 5x bezocht. Heel veel prachtige dieren gezien, 
waaronder de Big5. We gaven met pijn in ons hart de sleutel over aan Mimmie en 
Norval. 
Lieve groet van Cecile, Menno, Sabine en David 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



KRUGER NATIONAAL PARK 

 

 

HOEDSPRUIT MHOLOHOLO REHAB CENTRE 

 

 



 

 

 
 

 

GOD’S WINDOW & POTHOLES 

 


